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Dag-

Zoals telefonisch net besproken hierbij lijsten met Indonesische verzetsstrijders.

De CNOR heeft over deze namen (nog) geen advies uitgebracht omdat deze niet helemaal passen binnen de huidige
criteria.

Maar in het licht van de wens naar diversiteit opperde mijn leidinggevende deze dus te gebruiken als er snel geschakeld

dient te worden.

Met vriendelijke groet,

Basisinformatie

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postadres: Postbus 2752, 1000 CT Amsterdam







Hierbij richten wij ons tot u met de volgende verzoeken en aanbevelingen betreffende het
vernoemen van straten, bruggen, pleinen en andere plekken in de openbare ruimte naar Indische
en Indonesische verzetsstrijders.

De namen die wij graag doorgeven en geschikt achten voor de benoemingen betreffen de namen
van Indische en Indonesische verzetsstrijders die tijdens de tweede Wereldoorlog in Nederland
verbleven en betrokken waren bij het verzet tegen de Duitse bezetter. Wat hun verder bond was
de strijd voor een onafthankelijk Indonesié.

Al deze strijders hebben daadwerkelijk verzet gepleegd in Amsterdam en vaak ook elders in het
land.

Zoals v in de door ons toegezonden informatie heeft kunnen lezen waren zij betrokken bij alle
activiteiten die het verzet kenmerkten, zoals de illegale ondergrondse pers, sabotage, spionage,
knokploegen, hulp aan Joodse landgenoten bij onderduiken, hulp aan mede verzetsstrijders die
aan onderduikadressen geholpen moesten worden, overvallen op distributiekantoren en zelfs de

eerste mislukte aanslag op de Burgerlijke Stand in Amsterdam.

De volgende namen zouden wij dan ook willen noemen voor hen die onze voorkeur hebben op dit
moment.

INDISCH VERZET
de heer Rudi Jansz

de heer Rutger "Tutti " Webb

INDONESISCH VERZET
mevrouw Evie Poetiray
mevrouw R.A. Lillah Soesilo
mevrouw Marie Brave Reawaru

mevrouw Jeanne Ott Rotinsulu

de heer R.M. Rachmad Koesoemobroto

de heer R. M. Abdulmadjid Djojoadhiningrat
de heer R.M.Sunito Djojowirono

de heer R.M. Rasono Woerjaningrat

de heer R. Slamet Faiman




de heer Setiadjit Soegondo ( leider van het verzet in Amsterdam)

de heren en broers Djajeng en Gondo Pratomo ( ik weet nog niet niet of zij ook betrokken waren
bij het verzet in Amsterdam. Ik wil dit nog verder uitzoeken.) '

De lijstis lang en wij zouden hier nog heel veel andere namen aan kunnen toevoegen ook van

mensen die in Amsterdam een rol hebben gespeeld binnen het verzet.

Voor nu beperken wij ons tot hen die samen streden voor een onafhankelijk Indonesié en elkaar
ook vonden in de strijd tegen de Duitse bezetter in Amsterdam.

Voor meer informatie:

In het boek van Harry A. Poeze auteur van In het land van de Overheerser en voormalig directeur
van het KITLV staan de namen geschreven van hen die in de oorlog door verzet zijn gestorven op

pagina 329.

Ook andere achtergrondverhalen kunt u daar in terugvinden. Uitgebreider is de informatie die u
vindt in het boek van journalist, auteur en onderzoeker Herman Keppy.

In het onlangs verschenen boek van Herman Keppy "Zijn jullie Kerels of Lafaards" is heel veel

opgeschreven over het Indisch en Indonesisch Verzet.

Ook Bianca Stigter beschrijft in haar eveneens onlangs verschenen boek "Atlas van een bezette
stad" het Indonesische en het Indisch verzet.

Verder is er nog een film van regisseur Kees Hin met interviews en gesprekken met o.a. Ernst
Jansz, lwan Faiman en andere kinderen van verzetsstrijders.

En er is ook een boek waarin de rol van de vader van Ernst Jansz de heer Rudi Jansz uitgebreid
wordt beschreven. Het kruis op de berg van historicus Constant van den Heuvel.

Wij horen graag op korte termijn van u en hopen iets te mogen vernemen over de voortgang van
ons verzoek.

Namens Werkgroep Merapi
Met de meeste hoogachting,

Iwan Faiman




- V.L. Makatita (gefusilleerd Besangon 04/1942),

Victor Lucas Makatita werd in 1919 in Batavia geboren. Hij was in 1938 aan de KMA
gaan studeren. Na de capitulatie werd hij officieel it het leger ontslagen. In februari
1942 probeerde hij samen met twee Nederlandse KMA-kadetten, via Frankrijk naar
Zwitserland te komen om van daaruit naar Engeland te gaan. Het was de bedoeling
om uiteindelijk naar Zuid-Oost Azié te gaan om mee te vechten voor de bevrijding van
Nederlands-Indié. Tijdens pogingen om de Frans-Zwitserse grens over te komen werd
het drietal gearresteerd. De Duitse rechtbank te Dijon oordeelde dat de drie duidelijk
van plan waren geweest zich tegen Duitsland en haar bondgenoot Japan te keren en
veroordeelde hen op 7 april 1942 ter dood. Twee dagen later werd het vonnis
voltrokken. Op 7 april kreeg Makatita toestemming om zijn broer in Leiden nog een
brief te schrijven.

- R. Sidartawan (concentratiekamp Dachau 11/1942),

In 1941 werden twee Leidse leden opgepakt in verband met hun communistische
activiteiten: Parlindoegan Loebis en Sidartawan Kartosoedirdjo. De eerste overleefde
de oorlog, de ander stierf in het concentratiekamp Dachau op 15 oktober 1942.

- R.M. Poernomohadi (treinbeschieting 1943),

Voornamen van de overledene zijn adellijke titels. Vader is regent met de titels: Raden
Adipati Ario de moeder heeft de adellijke titels: Raden Ajoe

- E.A. Latuperisa (gefusilleerd Leusderheide 07/1943),

kapitein Eduard Alexander Latuperissa (Koedoes, 1902) voor, die in het studiejaar
1924-1925 aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) had gestudeerd en in 1939
met zijn gezin naar Nederland kwam voor verdere studie aan de Hogere Krijgsschool.
Hij kreeg een staffunctie bij de infanterie.

Latuperissa werd op 13 maart 1942 opgepakt en tot 30 november van dat jaar
opgesloten in het beruchte Oranjehotel in Scheveningen. Daarna werd hij korte tijd in
plaatsen als Amersfoort, Vught, Haarlem en Utrecht vastgehouden voordat hij samen
met zestien andere verzetsmensen op 29 juli 1943 door de Duitsers op de
Leusderheide werd gefusilleerd. Na de oorlog werden de gefusilleerden bijgezet in
Amersfoort.

- Mas Soemitro (Den Haag 01/1944),

De derde militaire verzetsman die in de oorlog om het leven kwam was
onderofficier Mas Soemitro.




- Mw. Sadjem (treinbeschieting 1944),
overleden ten gevolge van een treinbeschieting op 31 mei 1944 te Barneveld,
lid Indonesisch gezelschap "Insulinde" te Den Haag;

- Irawan Soejono (sniper razzia Leiden 01/1945),

Irawan wordt op 24 januari 1920 in Pasoeroean op Oost-Java geboren als derde kind in
het gezin Soejono, een vooraanstaande, adellijke familie. Zijn vader, Raden Adipati
Ario Soejono, is daar regent en lid van de Volksraad van Nederlands-Indié. In 1930
verhuist het gezin naar Den Haag, waar Irawan op school gaat. In 1940 wordt hij
student aan de Leidse universiteit. Dan breekt de oorlog uit. Als de universiteit van
Leiden in november 1941 door de bezetter definitief wordt gesloten, studeert Irawan
verder in Amsterdam. Hij sluit zich in die periode aan bij het verzet. Irawan duikt
onder, eerst in Amsterdam en later in Leiden, waar hij van alles regelt voor het
ondergrondse blad ‘De Bevrijding’. Onder de schuilnaam Henk van de Bevrijding is
Irawan bekend en bemind in illegale kringen. Daarnaast is hij lid van een

Indonesische gevechtsgroep, die later naar hem vernoemd zal worden.

Een aantal keren komt hij in gevaarlijke situaties terecht. Tweemaal lukt het hem om
bij razzia's de dans te ontspringen. Op 13 januari 1945 kan Irawan weer een razzia niet
ontlopen. Hij heeft onderdelen van een schrijfmachine bij zich en beseft dat een
controle hem waarschijnlijk fataal zal worden. Daarom vlucht hij, wat wordt gezien,
waarna hij door een soldaat van de Duitse Wehrmacht wordt doodgeschoten.

Er is al een straat naar hem vernoemd
- Moen Soendaroe (concentratieckamp Neuengamme 02/1945),

De danser Moen Soendaroe heeft de dansers meegecoached, maar kon eveneens niet
mee op treden omdat hij eveneens op 18 januari 1943 in Den Haag werd gearresteerd
en vervolgens afgevoerd naar Het Haagse Veer/Rotterdam, Vught, St. Michiels Gestel,
weer terug naar Vught, Saxenhausen, N euengamme, Halstenbeck en weer terug naar
Neuengamme waar de danser van "Insulinde" omstreeks februari 1945 overleed. De
duizenden vrijheidsstrijders die met hem in Vught hebben gezeten, zullen
ongetwijfeld de dansen, die hij daar voor zijn mede lotgenoten heeft uitgevoerd, niet
vergeten. De gedachten van degenen, die Moen in zijn illegale arbeid meegemaakt




hebben, zullen onwillekeurig terug dwalen naar die periode van verbeten
ondergrondse strijd.

- R.M. Bhima Jodjana (concentratiekamp Buchenwald 194..),

kwam om het leven vanwege verzetsactiviteiten doordat hij in Frankrijk studeerde en
oorlogsgijzelaar werd

- R.M. Rawindra Noto Soeroto (concentratiekamp Littinghausen 11/1945).

Raden Mas Rawindro Noto Soeroto (Den Haag, 11 oktober 1918 — Laren, 30 oktober
1945) is de zoon van een ooit in Nederland zeer bekend Indonesisch dichter en
politicus. Hij richt tijdens de oorlog met vrienden een verzetsgroep op. Die wordt al
vroeg opgerold. Rawi belandt in het beruchte Oranjehotel. Hij overleed in november
1945 aan de ellende en tbc die hij opliep.







