
Meervaart 
 

De rust dobbert op het Meer, Vaart hoopvol Nieuw-West in 

Door de stilstaande bomen langs de weg dringt frisse lucht mijn neus binnen  

Ogen dicht, adem diep in  

Zuivert mijn longen 

Deze lucht mag mij leren kennen  

Voelt als een liefdevol slaaplied 

Als een aangename wekker 

De schoonheid kickt in  

Het ruikt anders dan in het centrum  

Zacht en helder 

 

De rust dobbert op het Meer, Vaart hoopvol Nieuw-West in  

Je kunt de gesprekken van de vogels horen  

Luid pratend vertellen zij je over hun dag  

Dat dit hun thuis is en dat jij hier ook best wonen mag 

Dat zij hier groeien, dat zij hier opleven  

Dat jij dat ook mag ervaren, al is het voor even 

Ze vertellen je hun diepste geheimen  

Je moet wel goed kunnen luisteren om die te horen en te begrijpen 

Luister even… 

Geniet even…  

Probeer even…  

Van de stilte om je heen  
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Voel hoe fijn het kriebelende gras aanvoelt tussen je tenen 

Nog even.. 

Hoe je eigen vleugels ongeduldig op je schouderbladen blijven liggen  

Wachtend tot ze groot genoeg zijn om te spreiden 

Die groei is niet te vermijden 

Het is al aan de gang  

Theatervoorstellingen zijn op de fiets gesprongen  

Musea zijn in de bus gestapt  

Cultuur staat wachtend bij de tramhalte  

Kunst heeft de benenwagen gepakt 

Het overvolle hart kan hen niet meer alleen behuizen  

Dus vertrekken zij naar daar waar je de vogels nog kunt horen fluiten  

Waar je oren nog niet suizen  

Waar je nog kunt slapen in de nacht 



Waar de ochtend tevreden en harmonieus opstaat  

Waar de avond kalmte ontspannen op je wacht 
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Hopend dat het nog even mag blijven 

Bewust van ogen die naar een mooie toekomst kijken  

Hoopt het dat het nog lang tussen groen kan blijven drijven  

Tussen stralende gezichten die hier iedere dag opnieuw zichzelf vinden 

Tussen de hang-ouderen op het plein en de groter wordende kinderen  

Tussen de gebouwen die niet hoger zijn dan de bomen  

Tussen de weerkaatsing van zonnestralen op mijn huid  

waar niets anders dan een wolkje tussen kan komen 

Tussen dromen over een dynamisch nieuw Nieuw-West  

Tussen hopen van de mens van nu en de verwachtingen van de toekomst-mens 

 

De rust dobbert op het Meer, Vaart hoopvol Nieuw-West in  

Vertrouwend op vernieuwing, verbetering, grootse plannen  

Bouwend op geloof, vruchtbare grond, menselijk verlangen  

Dobberend tussen de bootjes op het open water 

Drijvend op de golfjes van nu 

Glimlachend naar de golfjes van later 

De rust dobbert op het Meer 

Vaart  

Drijft  

Dobbert.  

Dobbert.. 

Dobbert.. 
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